el

1946 - 2026

Als ik je los moet laten, dan zal ik je laten gaan zoals je was

Diepbedroefd, maar intens dankbaar voor alle liefde, warmte en goedheid die wij
van haar mochten ontvangen en wat zij voor ons en voor zovelen heeft betekend,
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve viouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en geliefde oma

L7\‘€/Z[eeuwen’»éc£g7€rt£t)[

Petronella Theresia Maria

Maarssen, 31 decamber 1946 Wilnis, 15 april 2026

Hans

Remco en Virginie
Oscar en Riva, Laura

Maarten en Petra
Manuel, Jurian
Floor &

Stefan en Tim
Diesel &

Rozenobel 16
3641 NK Mijdrecht

We nemen in liefde afscheid van Nel.
U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Donderdag 23 april Condoleance - 18.30 tot 20.30 uur
Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78, De Kwakel

Vrijdag 24 april Kerkelijk afscheid - 13.00 uur (£ 1 uur)
R.K. Johannes de Doperkerk, Drichuisplein 1, Mijdrecht
en

Herdenkingsbijeenkomst - 15.00 tot 17.00 uur
Gaslerij De Kwakel, Vuurlijn 78, De Kwakel

Hier staan we stil bij het leven van Nel metverhalen, muziek,
foto’s én is er alle ruimte om clkaar te ontmocten en samen
herinneringen op te halen.

Wij zullen als gezin Nel hierna naar het cramatorium begaleiden.

Nel hield van kleurrijke bloemen.

Na ruim 20 jaar zelf met hart en ziel als vrijwilligster verbonden te zijn geweest aan het
Johannes Hospitium, is Nel daar de afgelopen dagen door haar oud collega's
liefdevol verzorgd. Wij zijn alle medewerkers dankbaar dat zij haar en

haar naasten een warm en waardig thuis hebben gegeven.



